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 Grote of Sint Vituskerk Naarden  
 Zondag 15 juni 

 Trinitatis 

Voorganger: ds. Theo Menting (Bolsward) 
Organist: Wybe Kooijmans 
 

VOORBEREIDING 

Orgelspel: Orgelkoraal lied 221  -  Wybe Kooijmans                                 
          Andante tranquillo  -  Percy Whitlock 

 

We bereiden ons onder het orgelspel in stilte voor op de dienst. 

Begroeting door de ouderling van dienst. 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars. 

We gaan staan. 

♫ Licht, dat ons aanstoot in de morgen, lied 601  
(t. Huub Oosterhuis, m. Antoine Oomen) 
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2 Licht, van mijn stad de stedehouder, 
   aanhoudend licht dat overwint. 
   Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
   draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
   Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
   of ergens al de wereld daagt 
   waar mensen waardig leven mogen 
   en elk zijn naam in vrede draagt. 
 
3 Alles zal zwichten en verwaaien 
   wat op het licht niet is geijkt. 
   Taal zal alleen verwoesting zaaien 
   en van ons doen geen daad beklijft. 
   Veelstemmig licht, om aan te horen 
   zolang ons hart nog slagen geeft. 
   Liefste der mensen, eerstgeboren, 
   licht, laatste woord van Hem die leeft. 
 
Bemoediging  en drempelgebed  

V :  Onze hulp is in de Naam van de Heer 
G:  die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V:  Die trouw blijft tot in eeuwigheid 
G:  en nooit laat varen het werk van zijn handen. 
V: Gij die een en eeuwig zijt 
 ver weg onbeeldbaar 
 in uw woord dichtbij 
G: doe ons verstaan. 
V: Die ons verschijnt in mensenwoorden 
 verstaanbaar 
 zwijg niet in alle talen, 
G: verberg uw Aangezicht niet. 
 Amen! 
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♫ Psalm 119 strofe 1, 2 en 49 (m. Genѐve 1551) 

 

2 Gij hebt ons hart uw orde opgelegd, 
   opdat wij die met ijver onderhouden. 
   Ach, ging ik toch de wegen van uw recht, 
   dan stond ik niet beschaamd, als ik vertrouwde 
   op wat Gij in uw liefde tot mij zegt, 
   als ik de schoonheid van uw wet aanschouwde. 
 
49 Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
     Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
     Wanneer uw heilig woord geopend is 
     zal ’t als een licht het duister op doen klaren. 
     Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
     uw kennis maakt onkundigen ervaren. 

We gaan zitten. 
 
Inleidende woorden 
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Kyriegebed  
Na het ‘daarom bidden wij U’ van de voorganger, 
antwoordt de gemeente met lied 301a (m. orthodox) 

 

 

 

V: God schenke ons vergeving, bevrijding, vertrouwen 
 en hernieuwde toewijding door Jezus Christus, onze Heer. 
G: Amen! 
 

♫Alle eer en alle glorie, loflied – lied 305 (t. Sytze de Vries, m. Willem Vogel) 
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2 Alle eer en alle glorie 
   geldt de Zoon, de erfgenaam! 
   Als genade die ons toekomt 
   is Hij onze nieuwe naam. 
   Licht uit licht, / vergezicht, 
   steek ons met uw stralen aan! 

3 Alle eer en alle glorie 
   geldt de Geest die leven doet, 
   die de eenheid in ons ademt, 
   vlam, die ons vertrouwen voedt! 
   Levenszon, / liefdesbron, 
   maak de tongen los voorgoed! 

 

DIENST VAN HET WOORD 
 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.  
 
We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

♫ In het begin lag de aarde verloren, lied 162 strofe 1 en 6 
(t. Hanna Lam, m. Wim ter Burg) 

 
 
6 In het begin riep God mensen tot leven, 
   in het begin was het woord in hun mond. 
   Wat was het goed om op aarde te wonen, 
   wat was God blij dat de wereld bestond. 
 
 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst 
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Gebed bij de opening van de Schrift 
 

Schriftlezing – Johannes 3: 1-21 (Naardense Bijbel) 
 

♫ De Heer heeft mij gezien (mel. LB 221) 

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht 
   ben ik opnieuw geboren en getogen. 
   Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht, 
   gaf mij een levend hart en nieuwe ogen. 
   Zo komt Hij steeds met stille overmacht 
   en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen. 
 
2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit. 
   Heeft in zijn handen onze naam geschreven. 
   De Heer wil ons bewonen als zijn huis, 
   plant als een boom in ons zijn eigen leven, 
   wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid 
   en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven. 
 
3 Gij geeft het uw beminden in de slaap, 
   Gij zaait uw Naam in onze diepste dromen. 
   Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt, 
   zoals de regen neerdaalt in de bomen, 
   zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat, 
   zo zult Gij uw beminden overkomen.  

 
Verkondiging 
 
Orgelspe:l Inleiding over lied 974  -  Wybe Kooijmans 
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DIENST  VAN  HET ANTWOORD 

♫ Maak ons uw liefde, God, lied 974 (t. Sytze de Vries, m. Wim ter Burg) 

 

 
2 Wij zijn aaneengevoegd, 
   bedacht met uw genade. 
   Op liefde hebt Gij ons 
   gebouwd, bedeeld met gaven. 
   En wat wij zijn draagt bij 
   tot welzijn van elkaar. 
   In onze eenheid wordt 
   uw liefde openbaar. 

3 Elkaar bidden wij toe: 
   volhard in het geloven, 
   verlies uw vreugde niet 
   en kom uw pijn te boven. 
   Laat lichten uw gezicht 
   over de duisternis 
   waarin de ander in 
   gemis gevangen is. 
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4 Zeg toch het goede aan, 
   ook wie u kwaad toewensen. 
   De zon gaat op in uw 
   nabijheid bij de mensen. 
   Hun vreugden en verdriet 
   zullen u niet ontgaan; 
   in uw omarming heeft 
   eenzaamheid afgedaan. 

5 God, laat geen mensenkind 
   uit uw ontferming vallen. 
   Weer met uw ruime hart 
   het kwade van ons allen. 
   Gij zijt te goeder trouw 
   geweest van het begin. 
   Vasthoudend blijft Gij tot 
   uw liefde overwint. 

 

De kinderen komen terug. 

Aandacht voor de inzameling van de gaven 
 

Dankgebed, voorbeden  
 
Stil gebed  
 
Onze Vader 
 
Mededelingen vanuit de gemeente 

• De bloemen 

• Activiteiten in de komende week 
       Allen gaan staan. 

♫ Dank, dank nu allen God, lied 704  
(t. Martin Rinckart,  vert. Jan Wit, m. Johann Crüger) 
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2 Die eeuwig rijke God 
   moge ons reeds in dit leven 
   een vrij en vrolijk hart 
   en milde vrede geven. 
   Die uit genade ons 
   behoudt te allen tijd, 
   is hier en overal 
   een helper die bevrijdt. 

3 Lof, eer en prijs zij God 
   die troont in ’t licht daarboven. 
   Hem, Vader, Zoon en Geest 
   moet heel de schepping loven. 
   Van Hem, de ene Heer, 
   gaf het verleden blijk, 
   het heden zingt zijn eer, 
   de toekomst is zijn rijk. 

 
Zegen, met gezongen Amen. 
 

Orgelspel: Marche triomphale “Nun danket alle Gott’  -  Sigfrid Karg-Elert 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en ontmoeten. U bent van harte uitgenodigd. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor Koninklijke PIT Pro Rege 

Bij ons draait alles om het welzijn van militairen, veteranen en 

hun dierbaren. We zetten ons in om hen de waardering te geven die ze verdienen 

en staan klaar met praktische steun wanneer dat nodig is. Samen zorgen we voor 

een samenleving die deze helden omarmt en ondersteunt. 

Info:www.hulpvoorhelden.nl 
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25 % voor het eigen kerkenwerk 
25 % voor de eigen diaconie 

 

 
De bloemen die vorige week op tafel stonden, waren voor mevrouw Loes 
Kraaijenhagen en het grote bloemstuk is naar de Veste gebracht. 
 
Diegene die deze week de bloemen wil brengen, gelieve zich te melden bij de 
dienstdoend diaken na afloop van de dienst. 
 

 
Activiteiten deze week: 

Dinsdag 17 juni: Cantorijrepetitie  

Tijd & locatie: 19.30 uur, Witte Kerk 

Donderdag 19 juni: de Veste-Viering 
De dienst wordt geleid door Toon van Dijk. 
 
Volgende week: 
Zondag 22 juni 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
 
Ds. Evert-Jan van Katwijk houd vakantie van 9 juni tot en met 29 juni. 
 
In waarneming is voorzien. Voor dringende zaken wordt u verzocht contact op te 
nemen met het kerkelijk bureau. 
 
 
Website: www.pkn-naarden.nl 

about:blank

